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voor kerkwijding

Antwoordpsalm 1

	 1	 Mijn ziel verlangt en hunkert naar uw heiligdom.
	 	 	 Mijn hart en heel mijn wezen
	 	 gaan juichend uit naar U,
	 	 	 de God die leeft.

	 2	 Want zelfs de mussen vinden wel een schuilplaats,
	 	 	 de zwaluwen een nestje voor hun broed;
	 	 voor mij is dat uw altaar, Heer der hemelmachten,
	 	 	 mijn Koning en mijn God.

	 3	 Gelukkig zij, die wonen in uw huis, o Heer,
	 	 	 die U daar altijd mogen prijzen.
	 	 God, mijn beschermer, zie omlaag,
	 	 	 zie om naar uw gezalfde.

	 4	 Voor mij is één dag in uw voorhof beter
	 	 	 dan elders duizend dagen.
	 	 Veel liever sta ik op de drempel van Gods huis
	 	 	 dan dat ik gast ben in de tent van zondaars.
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