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	 1	 Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
	 	 	 wat zijt Gij groot, Heer mijn God!
	 	 Hoe veel is het wat Gij gedaan hebt, Heer,
	 	 	 De aarde is vol van uw schepsels.

	 2	 Neemt Gij hun geest weg, dan komen zij om,
	 	 	 en keren terug tot de aarde.
	 	 Maar zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven,
	 	 	 dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.

	 3	 De roem van de Heer blijve eeuwig bestaan.
	 	 	 Hij vinde zijn vreugde in al zijn schepsels.
	 	 Mogen mijn woorden Hem aangenaam zijn,
	 	 	 dan zal ik mij in de Heer verheugen.
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Antwoordpsalm ABC

Psalm 104, 1ab en 24ac. 29bc-30. 31 en 34

Ofwel met Alleluia als antwoordvers.
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